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Kort geleden bezorgde uitgeverij
Schokland in haar reeks ‘Kritische
Klassieken’ de memoires van Ernst
Toller (1893-1926), onder de titel
‘Een jeugd in Duitsland’.

Wie wés deze Toller?

Een Duitser, opgegroeid in een harmo-
nische omgeving in Oost-Pruisen. Hij
studeerde in Grenoble en was, als zovelen
in 1914 vol enthousiasme als vrijwilliger

de oorlog ingegaan. Die bevlogenheid is
evenwel van korte duur. Hij komt aan het
Westfront uiteindelijk bij de infanterie rond
Verdun terecht en is, net als alle frontsol-
daten ooggetuige van de bloedbaden en
slachtpartijen. Steeds meer raakt Toller
ervan overtuigd dat zich voor zijn ogen een
macaber en zinloos schouwspel afspeelt.
Hij schrijft (blz. 60): ‘Ik zie de doden en ik
zie ze niet.” Na enige tijd realiseert hij zich:
die dode daar, dat is een dood méns. Niet
een dode Fransman, niet een dode Duitser
maar daar ligt een dood mens. Hij gaat zich
vanaf dat moment geestelijk steeds meer
verzetten en dat verzet leidt ertoe dat hij na
enige tijd ongeschikt wordt verklaard voor
militaire dienst.

Terug in Duitsland verkeert hij in intel-
lectuele kringen en blijkt hij al gauw een
begaafd schrijver te zijn. Hij benut deze
gave als ‘wapen’ om zijn publiek, zijn land
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ervan bewust te maken dat het zo niet
verder kan gaan. Zijn anti-oorlogsteksten,
toneelstukken en gedichten vallen natuur-
lijk niet bij iedereen in goede aarde: Toller
wordt steeds meer revolutionair.

Dan is de oorlog ten einde en in Duitsland
heerst wanorde en onzekerheid over hoe
het nu verder moet. Toller sluit zich aan
bij de socialisten die in Beieren de macht
in handen krijgen en is in 1919 enige tijd
de spil in de daar opgezette Radenrepublick.
Nu was onder deze socialisten niet alles
koek en ei. Sommigen wilden een soort
democratisch bestel op poten zetten en
anderen, beinvloed door de revolutie in
Rusland, hadden radicalere doelen. Toller
zat er zo’n beetje tussenin. Hij wordt gear-
resteerd nadat de regeringstroepen Miin-
chen hebben bezet en moet tot 1924 de cel
in. Daar blijft hij schrijven. Zijn toneelwerk
wordt inmiddels door de beroemdste
toneelgezelschappen in Duitsland opge-
voerd. In deze periode heeft Toller zijn nu
vertaalde memoires geschreven. ‘Wie in
zulke tijden zwijgt’, schrijft hij in het Voor-
woord, ‘verraadt zijn foeping als mens’.

Dan breekt Hitlers grote tijd aan en voor
Toller, als joodse Duitser met een revoluti-
onair verleden, is er geen plaats meer; hij
verlaat zijn vaderland. Op de dag van de
grote boekverbranding in Berlijn,

10 mei 1933, publiceert uitgeverij Querido

gd in Duitsland

in Amsterdam in vertaling ‘Eine Jugend in
Deutschland’.

Het boek bevat scherpe observaties en
aangrijpende beschrijvingen — vaak op
koele of ironische toon — van de gebeurte-
nissen aan het front, sfeertekeningen van
de alledaagse realiteit, zin en onzin van
het soldatenleven. De politieke troebelen
in het Miinchen van na de oorlog worden
door hem, als één van de hoofdrolspe-

lers indringend geschilderd. Een stukje
geschiedenis dat waarschijnlijk niet bij alle
geinteresseerden erg bekend is en daarom
hoogst informatief voor wie zich een beeld
wil vormen van de verwarring, het politicke
gekonkel, het militaire optreden en, niet
te vergeten, van wat een burgeroorlog kan
aanrichten. Eigenlijk gaat in Duitsland

in deze periode zo’n beetje alles op de
schop. Een mallemolen waarin ook Toller
zelf steeds meer verstrikt raakt. Al lezend
kreeg ik de indruk dat het maken van de
juiste keuzes in deze warboel misschien
wel onmogelijk is geweest. Van welke kant
je het ook bekijkt: Toller was in elk geval
ongetwijfeld een idealist en een goedwil-
lend mens.

Hij is daarbij een begaafd auteur: hij slaagt
erin om op voor iedereen begrijpelijke
wijze belevenissen, gedachten en gevoe-
lens aan het papier toe te vertrouwen.

Het is een goede zaak dat uitgeverij Schok-
land deze zeer boeiende memoires aan de
vergetelheid — de oorspronkelijke en niet
geheel volledige uitgave dateert namelijk
van 1934 — heeft ontrukt en opnieuw in
het Nederlandse taalgebied voor iedereen
beschikbaar heeft gemaakt in een uitste-
kende vertaling. Onmisbare literatuur!
Het boek in gebonden uitgave bevat,
inclusief het uitgebreide en wetenschap-
pelijk verantwoorde notenapparaat, 230
bladzijden. De serie ‘Kritische Klassieken’
heeft er een bijzonder boek bijgekregen.
Aangeraden! @

Ernst Toller: ‘Een jeugd in Duitsland,
memoires 1893-1924’, met een nawoord
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