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Met de goedkeuring van Lenin

Reportage - John Reeds ooggetuigenverslag van de
OKtoberrevolutie is in een opgefriste vertaling opnieuw uit.

John Reed

Tien dagendie de
werald deden
wankelen

Vertaald door G.
van ks, Nils Buis en
Koen Winkoop,
Schowand/Epo,
200z, 24 €
Qorspronkelj:
titel: ‘Ten days that
shook the world:

world - de titel klinkt

bekend. Hij hoort oor-
spronkelijk bij het coggetni-
genverslag dat de Amerikaan-
s¢ journalist John Reed (188%-
1920) schreef over de Okto-
berrevolutie in Rusland in
1T Zijn boek en zijn avon-
wurdijke leven leverden de
inspiratie voor de stille pro-
pagandafilm Oklober van
Sergej Eisenstein (1928) en de
Hollywoodkaskraker Reds van
Warren Beatty (1981), Zowel
de afdeling journalistick van
New York University als de
Krant The Guardian rekent
Reeds boek tot de belangrijk-
ste (Amerikaanse) journalis-
ticke documenten van de
twintigste couw.

Dat is merkwaardig, omdat
Reexl, onclanks zijn gedegen
Journalistieke reflex én vertel-
talent, parti) kiest. En dat
hoort niet volgens de gangba-
re journalisticke normen. Hij
Was samen met zijn vrouw en
collega-journaliste Louise
Bryant in Petrogricd net voor
en tijdens de Oktoberrevolu-
te, ging er de straat op, in-
terviewde betrokkenen,
woonde vergaderingen bij,
verzamelde informatie - en
werkte in de coulissen als
vertaler zelfs mee met de bol-
sjewicken. Hij was immenrs
een overtuigd communist,
vakbondsman en pacifist en
schreef zijn reportages vanuit
dat engagement. Dat leverde
hem in de VS heel wat moei-
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lijkheden op. Toch kon Ter
days that shook the weorld in
1919 zelfs in zijn thuisland,
waar alles wat rood is arg-
waan oproept, op vrij brede
appreciatie rekenen.

Het is niet verwonderlijk
dat Lenin, die cynisch genoeg
al snel de persvrijheid af-
schafle, het boek schitterend
vond; de opgejaagde Reed
kreeg na zijn veel te vroege
dood aan tyfus in 1920 zelfs
een graf bij het Kremlin in
Moskou. Lenins opyolger Sta-
lin liet Reeds werk dan weer
verbieden, omdat hij geen
glansrol had gekregen in Ten
days that shook the world.

Het is goed dat dit boek
weer in het Nederlands be-
schikbaar is; het is geen his-
torische studic maar een
boeiend document voor wie
wil reconstrueren wat er hon-
derd jaar geleden in Rusland
gebearde. Het ingewikkelde
verhaal is gedetailleerd en in-
levend geschreven, zonder sti-
listische tierlantijnen.

Tien dagen die de wereld
deden wankelen is in de jaren
60 al eens gepubliceerd door
de Nederlandse communisti-
sche uitgeverij Pegasus. De
herwerkte vertaling met
Reeds inleiding van 1919 en
cen informatief nawoord is
nu uit in de recks Kritische
Klassieken van uitgeverij
Schokland, in samenwerking
met het Viaamse Epo, dat een
verklarende namenlijst toe-
voegde. (Peiw boobs)



