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Ik had even genoeg van het avondlijke bombar-
dement van verkiezingsdebatten. Een boek lezen,
leek me de remedie. Maar om niet helemaal van het
thema van de politieke strijd af te dwalen, nam ik
Rebel. Politieke herinneringen 1869-1938 (Schok-
land, Kritische Klassieken) van Angelica Balabanoff
ter hand. Dat lag mij al een hele tijd aan te staren.

Angelica wie? Ja, dat was ook mijn eerste reactie.
Maar al vanaf de eerste bladzijden was ik mee. Dat
komt ook omdat die in Brussel spelen, en ik net mijn
appetijt voor de geschiedenis van onze hoofdstad
gescherpt had met de lectuur van Brutopta. Soms
reiken boeken achter de rug van de lezer elkaar de
hand.

De Joodse uit Oekraine had perfect een figuran-
tenrol in het boek van Pascal Verbeken kunnen krij-
gen. In de spannende openingsscéne van haar me-
moires is ze in de zomer van 1914 vanuit Italié op
weg naar Brussel. De oorlog dreigt. Socialisten aller
landen komen in spoedzitting samen om hun hou-
ding te bepalen. Balabanoff is erbij; zij is immers al
enkele jaren een prominente figuur van de militante
internationale arbeidersbeweging. Het zijn drama-
tische dagen voor de socialisten; de escalatie slaat
hun front uiteen.

Soms reiken boeken achter
de rug van de lezer elkaar
de hand

Een vrouw alleen op stap. Een vrouw met wie
men moest rekenen. Dat is wat ze altijd gewild heeft.
Aljong wou Balabanoff op eigen benen staan en niet
in het door haar ouders gearrangeerde huwelijk
stappen. Brussel kende ze goed. Lang voor Erasmus
het synoniem voor een reisbureau voor studenten
werd, kwam ze hier in 1897 als 28-jarige studeren
aan de Université Nouvelle, de van de ULB afge-
scheurde opleiding die door progressieve, radicale
en anarchistische academici werd geleid en studen-
ten van over heel Europa aantrok. In haar onver-
warmde kamer boven ‘een derderangs winkel in
kantoorbenodigdheden’ gingen haar ogen open; ze
zag de armoede op straat. In het Volkshuis - nog niet
dat van Horta - hoorde ze lezingen die haar inspi-
reerden. Balabanoff kwalificeert zich dus moeite-
loos voor de club van dromers en utopisten die Ver-
beken in zijn boek opvoert.

Brussel is maar enkele bladzijden het decor van
haar boeiende leven. Vooral haar feminisme, het
simpele feit dat ze haar mannetje stond in een man-
nenwereld maken van dit boek verder interessante
lectuur. Ook haar breuk met de bolsjewieken en
haar samenwerking met Mussolini, toen hij nog een
socialist was. Maar Balabanoff verbloemt weleens.
De samenwerking met de man die ¢/ Duce zou wor-
den, was eigenlijk een verhouding, denkt Elsbeth
Etty in het nawoord van de eerste vertaling. Memoi-
res zijn altijd gladder dan de werkelijkheid.

1k ben teruggekeerd naar de debatten omdat het
een plicht is. Uit Balabanoff onthou ik dat fake news
een wapen van alle politieke strekkingen en van alle
tijden is. Net als postjespakkerij. En verraad. En
vooral dat dromen belangrijk blijven. Soms reiken
oude boeken zelfs de brandende actualiteit de hand.



