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Kort na elkaar verschenen heruitgaven van twee romans over het
verzet tegen het naziregime door gewone Duitsers. Het zevende
kruis van Anna Seghers (1900-1983) verscheen al toen Hitler nog
heerste in Duitsland en speelt in 1937. Lont is een ver na de oor-
log geschreven roman van de vorig jaar net voor zijn tachtigste
verjaardag overleden Franz Josef Degenhardt. Het boek speelt in
het laatste oorlogsjaar, wanneer duidelijk is dat het Derde Rijk op
instorten staat en de geallieerden dagelijks bombardementen op
Duitsland uitvoeren. Twee romans die mooi in combinatie gele-

zen kunnen worden.

[{ M isschien zijn er in ons land nog nooit zulke vreemde

van barak II1.” De zin waarmee Het zevende kruis begint, verwijst

bomen geveld als de zeven platanen aan de smalle kant

al direct naar de titel van de roman. In het concentratiekamp
‘Westhofen’ (waarvoor het bij Worms gelegen kamp ‘Osthofen’
model stond) zijn door de Gestapo-kampcommandant na de
ontsnapping van zeven gevangenen zeven bomen tot kruisen
gemaakt. Hij heeft gezworen de ontsnapten binnen een week
op te sporen en te kruisigen. Het verhaal dat Seghers na deze
opening vertelt, is vooral het verhaal van de ene vluchteling die
uit handen van de Gestapo blijft. Het leegblijvende ‘zevende
kruis’ wordt voor de andere gevangenen een symbool van hoop.
Seghers zette haar roman op als een vertelling in scénes waarin
steeds andere personages centraal staan. Allen staan ze in een
bepaalde relatie tot de ene voortvluchtige, Georg Heisler. Gedu-
rende een week zwerft hij rond in de omgeving van Mainz en
Frankfurt, gewond, uitgeput en hongerig. Door perspectiefwis-
selingen en flashbacks bouwt Seghers een beeld op van het leven
dat Heisler geleid heeft, maar laat ze ook zien hoe het leven in
nazi-Duitsland bepaald wordt door angst en wantrouwen. Ieder
moment kunnen mensen opgepakt worden door de Gestapo,
waarbij het onzeker is of en wanneer ze naar huis terugkeren.
Seghers laat zien hoe desondanks gewone mensen hun leven
wagen door Heisler te helpen.

Anna Seghers heette eigenlijk Netty Reiling. Als dochter van
een Joodse kunsthandelaar en echtgenote van een Hongaarse
communist was nazi-Duitsland voor haar uiteraard niet veilig.
Nadat Hitler in 1933 aan de macht was gekomen, vluchtte ze
naar Frankrijk, om na het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog
verder te trekken naar Mexico. Ze had toen al naam gemaakt als
schrijfster, onder andere met de bekroonde novelle Der Aufstand
der Fischer von Sankt Barbara (1928).

Het zevende kruis verscheen in 1942 in het Duits bij de ‘emigran-
tenuitgeverij’ El Libro Libre in Mexico. De roman kende in de
vrije wereld veel succes. In 1944 werd het boek al verfilmd met

Spencer Tracy in de hoofdrol en in dat jaar verscheen ook een
speciale editie voor de geallieerde strijdkrachten. De Nederlandse
vertaling van Nico Rost verscheen in 1947 en is nu volledig her-
zien door Elly Schippers.

Een jaar na Het zevende kruis publiceerde Seghers in Mexico de
roman Transit, waarin ze de ervaringen van haarzelf en andere
vluchtelingen verwerkte. Na de oorlog keerde ze terug naar Duits-
land. Ze groeide uit tot de ‘grand old lady’ van de DDR-literatuur,
maar werd in het Westen bekritiseerd vanwege het feit dat ze niet
openlijk afstand nam van de communistische dictatuur.

Franz Josef Degenhardt, geboren in 1931, kreeg zijn bekendheid
in West-Duitsland vooral als zanger van maatschappijkritische
liederen. In de roerige jaren zestig gebruikte hij die faam (en de
daarmee verbonden inkomsten) om als advocaat bijstand te verle-
nen aan linkse activisten. In politiek opzicht voelde hij zich steeds
meer aangesproken door de communistische partij. Twee jaar
nadat hij door de sociaaldemocratische SPD als lid was geroyeerd,
publiceerde hij met Lont zijn eerste roman. Het boek speelt in
de omgeving van zijn geboortestad Schwelm in het Ruhrgebied.
In de ‘benedenstad’ leven de arbeiders die op allerlei manieren
verzet plegen tegen de overheersing vanuit de ‘bovenstad’, waar
de fascistische machthebbers wonen. Degenhardt concentreert
zich vooral op de belevenissen van enkele kinderen, die aanvan-
kelijk in hun spel het verzet tegen de terreur verwerken, maar
geleidelijk daadwerkelijk verzetsactiviteiten uitvoeren.

Waar Seghers een voor haar tijd in literair opzicht moderne
roman schreef, is Degenhardt meer een traditionele verteller.
De vlot lezende hoofdstukken beschrijven steeds afgeronde
gebeurtenissen en bieden samen een beeld van het ‘alledaagse’
verzet, waarbij de charme ligt in het perspectief van de (te) snel
volwassen wordende hoofdpersonen. Een jaar na publicatie werd
de roman verfilmd en verscheen ook de Nederlandse vertaling bij
De Arbeiderspers. De vertaler van toen, Gerrit Bussink, herzag de
tekst en zijn nawoord voor deze heruitgave in de reeks ‘Kritische
Klassieken’ van de kleine uitgeverij Schokland. m



