»1k begin mij er rekenschap van te
geven, dat het niet langer mogelijk
is als ‘onpartijdige toeschouwer’
waar te nemen wat hier gebeurt.
Het is alles te dichtbij: de ellende,
de verschrikking, het bloed.” Van
1932 tot 1937 verbleef de Suri-
naams-Nederlandse schrijver Al-
bert Helman in Spanje, waar hij
voor enkele kranten verslag deed
van de fascistisch-militaire opstand
tegen de republiek, met aan het
hoofd de regering van het linkse
Volksfront. Zijn in 1937 versche-
nen boek De sfinx van Spanje. Be-
schouwingen van een ooggetuige is
voor het eerst herdrukt (Schokland,
172 blz. € 22,90 ). Het ergste moest
toen nog komen. De bundel bevat
twee prachtige reportages (over de
arbeiders van Barcelona die in 1936
de fascistische opstand in hun stad

~ soms wat geda-

neersloegen en over een reis naar
het front in Aragon tijdens de bur-
geroorlog). De meer beschouwende
stukken doen

teerd aan. Hel-
man bewondert
de ‘Spaanse
volksziel’. Zijn
sympathie voor
de anarchisten,
maar vooral zijn
ontzetting over
de tragedie van
de burgeroorlog en zijn haat tegen
de fascisten van Franco en de clerus
spatten van de pagina’s. Een au-
thentiek en indrukwekkend docu-
ment.
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