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Ik neem een abonnement op de nieuwe boekenreeks
Kritische Klassieken. Neen, er heeft geen colporteur
met overjaarse encyclopedieén aan mijn voordeur ge-
beld. Ik heb deel één, De sfinx van Spanjé, een oogge-
tuigenverslag van de Spaanse burgeroorlog, gelezen
en mij laten verleiden door de moed van de uitgever.
De auteur heeft in Barcelona een bureau met George
Orwell gedeeld. Dat klinkt belangwekkend, maar het
is zeker niet het enige wapenfeit van journalist en
schrijver Albert Helman. De Nederlander van Suri-
naamse origine woonde in de dramatische jaren der-
tig in Spanje. Hij was er correspondent voor de NRC
en De Groene Amsterdammer en bundelde zijn beziel-
de artikels in1937 in een boek. In De sfinx van Spanje
voel je hoe hij met zijn pen strijdt. Nu eens beschrij-
vend, midden in de actie, dan weer analyserend en
opiniérend, steeds met passie. Zijn teksten zijn nog
relevant en nauwelijks gedateerd. Helman Kkiest een
kant, die van de republikeinen, maar ziet in dat kamp
ook de nuances en de fouten.

Ditjaar is het 75 jaar geleden dat in Spanje de militai-
re opstand onder leiding van Franco de burgeroorlog
veroorzaakte die tot de dictatuur leidde. We zullen
daarover ongetwijfeld gereputeerde buitenlandse
historici horen. En erover lezen in boeken van en over
illustere kunstenaars, want de strijd tussen links en
rechts lokte strijdlustige intellectuelen van over de
hele wereld naar Spanje. Maar iets authentieks in on-
ze eigen taal? Twijfelachtig, tenzij de magisch-realis-
tische roman In de schaduw van de dood (1939) van
Johan Brouwer wordt heruitgegeven.

Een geluk, dus, dat De sfinx van Spanje van Albert
Helman opnieuw meer dan een voetnoot zal zijn,
dankzij de lovenswaardige heruitgave van Scho-
kland, de kleine uitgeverij van Nils Buis. In een tijd
dat nieuwe uitgeverijen liever uitpakken met mind-
fulness, chicklit en barbecueboeken, met zo’n boek de
aftrap geven van een reeks die je dan nog Kritische
Klassieken doopt, is moedig. Niet erg sexy, maar wel
een statement nu historische wijsheden vooral van
Wikipedia geplukt worden.

De sfinx van Spanje is stijlvol uitgegeven, met voet-
noten en een nawoord. In september volgt deel 2 van
de ‘klassiekers uit de kritische literatuur) een Duitse
roman over pubers in het verzet tegen Hitler. Met
twee of drie boeken per jaar zal de reeks groeien - ook
dat gezapige tempo is heerlijk on-eigentijds. Ik kan
de delen in de boekhandel kopen, maar ik schrijf me
liever op www.kritischeklassieken.nl in op de hele
reeks. Als reden van betaling geef ik op: steun aan uit-
gevers die durven.




